In de Brandevoorter Courant van september 2022 stelden vijf
scouts van Scouting Brandevoort zich voor en deden ze een
oproep om hen te helpen sparen voor hun avontuur: deelne-
men aan de World Scout Jamboree (WSJ) in Zuid-Korea. Na
anderhalf jaar sparen en voorbereiden was het moment daar:
Yannick, Stan, Ties, Nine en Teije gingen op pad naar Zuid-
Korea! Op dinsdag 25 juli stapten ze, bepakt en bezakt, op de
bus naar Parijs waar ze op het vliegtuig stapten met alle leden
van hun groep. In totaal reisden ongeveer 2.000 Nederland-
se scouts af naar Saemangeum op een totaal van ongeveer
50.000 scouts uit 158 landen.

Kennismaking met de cultuur

De eerste week was ingericht als voorreis in de omgeving van
Seoul: een kennismaking met de Zuid-Koreaanse cultuur. Zij
bezochten onder andere de gedemilitariseerde zone, op de
dag dat het 70 jaar geleden was dat de wapenstilstand tus-
sen Noord- en Zuid-Korea werd getekend. Ook de Lotte World
Tower in Seoul mocht niet ontbreken: een 123 verdiepingen
tellende wolkenkrabber. Maar ook de meer traditionele cultuur
zoals tempels, het koninklijk paleis en traditionele straatjes
werden bezocht. Mooi meegenomen was dat ze rustig konden
wennen aan de tropische temperaturen daar, geen overbodige
luxe met gevoelstemperaturen van boven de 40 graden!

Dreigende tyfoon

Ondertussen kwam de Jamboree ook in Nederland in het nieuws.
Helaas wat ongenuanceerd met alleen een focus op de negatieve
berichtgeving. In tegenstelling tot wat er in de media kwam, was
er meer dan voldoende drinkwater: de deelnemers dronken zo’n
zeven liter per dag. Tekortkomingen die er wel waren, werden
snel en accuraat opgelost door de Koreaanse organisatie, samen
met de Koreaanse overheid. Het enige dat echt roet in het eten
gooide, was de dreiging van een tyfoon die recht over het terrein
zou razen. Dat deed de organisatie besluiten de deelnemers te
verplaatsen en vanuit andere locaties het programma voort te
zetten: de eerste travelling Jamboree ooit was een feit!

Alle hoeken van de wereld

Aan het eind van deze week begon het echte werk: de World
Scout Jamboree waarvoor ze eécht kwamen. Op naar het terrein,
samen met alle andere scouts. Een dag later dan gepland van-
wege wat organisatorische hobbels, maar dat mocht de pret niet

Sociaal

drukken! De tentjes werden opgezet en het terrein werd ver-
kend. Nou ja, een klein stukje dan, want totaal was dit 8,8 km2
groot... Onze scouts zaten naast Cyprus, Malta en Zuid-Korea. Na
een spectaculaire openingsshow met onder andere een speech
van Bear Grylls en een drone-show, ging de 25ste Jamboree
dan toch echt van start. De eerste anderhalve week stond in het
teken van activiteiten met scouts uit andere landen, eten bij de
verschillende foodhouses en swoppen (ruilen) van items. Er zijn
in Brandevoort nu meerdere huishoudens met scoutsdassen,
t-shirts en badges uit alle uithoeken van de wereld!

Toppers!

Met 1.000 bussen en onder politie-escorte werd iedereen ver-
voerd naar Seoul. Indrukwekkend om te zien. Uiteindelijk vond
na twee weken de gezamenlijk sluiting plaats: in het Olympisch
stadion in Seoul kwamen alle 50.000 scouts weer bij elkaar voor
de sluiting en een groots K-pop concert. Niet ieders muziek-
smaak, maar een spectaculaire show was het wel! Tijdens de
afsluitende speeches werden de veerkracht en het organisato-
risch vermogen van scouts aangehaald. Zij zijn niet voor één gat
te vangen en kunnen onverwachte situaties samen het hoofd
bieden, hoe sterk is dat? De IST-ers (International Support Team)
werd alle lof toegezwaaid, en terecht. Zij hebben voorafgaand
en tijdens deze Jamboree ervoor gezorgd dat de organisatori-
sche hobbels gladgestreken werden en de deelnemers een
fantastische tijd hebben kunnen hebben. Ook vanuit Scouting
Brandevoort zijn er vijf IST-ers geweest die keihard gewerkt heb-
ben in Saemangeum. Een enorm dankjewel voor deze toppers.

Herinneringen voor het leven

Ouders werden ondertussen dagelijks op de hoogte gehouden
door Scouting Nederland en de leiding ter plaatse, ondersteund
met foto’s van scouts die een geweldige tijd hadden. Zo ook
onze Brandevoortse scouts! Ze hadden het voor geen goud wil-
len missen en hebben herinneringen voor het leven gemaakt.

Ook scout worden?

Lijkt het je leuk om als scout dit soort evenementen bij te wo-
nen? Dat kan bij Souting Brandevoort. Meld je aan, er zijn vol-
doende plekjes beschikbaar!
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